
Liturgie voor 7 mei in de Lukaskerk  Zondag cantate, zingt!
we zingen, tenzij anders vermeld, uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 2013

Welkom

Aansteken van de kaarsen, terwijl wij zingen Lied 277

Moment van stilte

V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand begonnen is
V: Gezegend bent Gij God
om het licht van deze dag
A: om het leven ons gegeven
V: om de liefde die ons bindt
A: gezegend Gij
 
Drempelgebed (gezongen) Iona

Neem de tijd en noem me bij de naam.
Neem de tijd, maak heel 

wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt.

Neem de zwaarte van mijn hart, 
neem mijn diepe spijt,
en raak met uw eenheid aan 
wat mijn aandacht splijt.

Neem het kleine kind in mij 
dat de groei niet waagt.
Laat uw Geest mijn baken zijn, 
help me recht te staan.

Neem mijn gaven, mijn talent, 
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot, 
dat ik word en ben.

Kyriegebed

GLORIA: LB 117 d

Het geheim in de doos

SCHRIFTLEZING Deuteronomium 6: 20-25

Zingen: LB 320

SCHRIFTLEZING Johannes 14: 1-12

Zingen: ZZZ 218



Overweging

Zingen: LB 153: 1,2,5,7

Mededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed
gebeden bij de kaarsenboom
na elke drie beden zingen wij LB 331 Roep onze namen

Maaltijd van de Heer

NODIGING

TAFELGEBED

V: De Heer zij met u
A: Zijn Geest in ons midden
V: Verheft uw harten

A: Wij heffen ons hart op tot God
V: Brengen wij dank aan de Ene, onze God
A: Het past ons de Ene te danken

U danken wij God, 
want Gij doet ons leven
met het Licht voor ogen
omdat Gij ons vasthoudt en draagt
juist wanneer de nacht
zich meester maakt 
van hart en ziel;
U zingen wij toe met al wat adem heeft in hemel en op aarde:

LB 985

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

TAFELGEBED, ONZE VADER (gezongen)





Vredegroet

Delen van brood en wijn
Terwijl wij zingen 

Beker – gereikt vanuit vreugde, wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde  kwetsbaar te zijn, om in Gods naam 
de weg ten leven te gaan. 

Handen – bereid om te delen, mensen geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht, om in Gods naam 
de weg van liefde te gaan

Dankgebed

zending en zegen:
V: Wij mogen gaan in vrede
Allen: bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
V: de Heer beware ons
in de eenvoud, de goedheid en de vreugde van het evangelie
Hij zegene ons en allen die aan ons zijn toevertrouwd
vandaag en alle dagen van ons leven
Ze zegene ons de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

verzameld liedboek 235


